
















R o n d o m  S c h o k l a n d  |  39

ook de stallen. Opnieuw hadden we 
een tik uitgedeeld, wat betreft het extra 
wachtlopen dat nu moesten worden 
gedaan.
Deze nachtelijke mars zou de laatste 
blijken te zijn. Vanaf nu liepen 
we overdag. We kwamen meer en 
meer burgers tegen die westwaarts 
gingen met wat ze aan persoonlijke 
bezittingen konden meevoeren op hun 
verschillende vervoermiddelen.
Op ongeveer de 20e dag van onze 
mars door het Duitse platteland liepen 
we door een plattelands-dorpje en 
tot onze verbazing werden we, in 
plaats van naar een boerderij voor 
de nacht, verder doorgeleid naar 
een spoorwegrangeerterrein en daar 
tot staan gebracht. Ondanks onze 
herhaalde vragen aan de bewakers 
kregen we geen definitief antwoord 
over onze bestemming. Alleen kregen 
we te horen dat we onze reis per trein 
gingen vervolgen. We herinnerden ons 
allemaal de tocht naar Bankau, en we 
hadden al snel onze hoop gevestigd 
op het relatieve comfort van een 
spoorwegwagon. De reis zou worden 
afgelegd in gesloten goederenwagons, 
met 40 man in elke wagon.
We werden naar een rij van dergelijke 
wagons geleid die op een zijspoor 
stonden. De deuren werden open 
geschoven en er werden 40 man in 
elke wagon geladen. De wagon was 
leeg op wat stro na dat verspreid op de 
vloer lag en er stond een zinken emmer 
in de hoek. De deuren werden weer 
gesloten en vergrendeld. Het enige 
raam was een kleine opening zonder 
glas van ongeveer 60 centimeter bij 
12 centimeter aan elk uiteinde van 
de wagon. Toen alle wagons waren 
ingeladen voelden we de schok toen 
de locomotief werd aangekoppeld en 
de ruk toen de trein begon te bewegen. 
Zij die geluk hadden aan de zijkant 
van de wagon te staan, hadden iets 
om tegenaan te leunen. Zij hadden 

een duidelijk voordeel ten opzichte 
van de rest, die in het midden van 
de wagon stonden zonder enige 
ondersteuning. Spoedig zat iedereen 
diep ineengedoken in verband met de 
beperkte ruimte op de vloer. Van benen 
strekken, laat staan languit liggen, was 
geen sprake.

We waren in de late namiddag op de 
trein gegaan gestapt en toen de nacht 
viel zaten we samen ineengedoken in 
het donker. Er waren geen rantsoenen 
afgegeven voordat de reis begon en 
we kwamen er al snel achter dat er 
niet eerder eten zou worden uitgedeeld 
totdat de trein stopte. Ook al had de 
trein die nacht meermaals even stil 
gestaan, pas de volgende ochtend 
werd er echt gestopt. De deuren 
werden geopend en door de geopende 
deur van de wagon zagen we dat 
we op een zijspoor stonden. Voorts 
zagen we enkele in kaki geklede 
figuren, vermoedelijk legerpersoneel, 
verschillende werkzaamheden 
uitvoeren. Met twee bewakers bij 
de deur mochten we naar beneden 
springen en onze benen strekken 
om de druk van zo lang krap zitten 
te verlichten. Het bood ook een 
gelegenheid om aan de roep van de 
natuur gehoor te geven en in plaats 
van op de intens smerige en inmiddels 
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overlopende emmer nu onze behoefte 
in het vrije veld te doen. Inspanningen 
om wat schoon en droog stro te 
verkrijgen bleven vruchteloos, zodat 
het natte en stinkende stro dat de vloer 
van de wagon bedekte, zonder pardon 
gedumpt werd op het spoor. Nog steeds 
geen teken van rantsoenen, en omdat 
onze laatste maaltijd van roggebrood 
en koffie die ochtend was geweest, 
hadden we enigszins trek, om het zacht 
uit te drukken. Uiteindelijk verscheen 
er een handkar met broden, geduwd 
door een bewaker. Dit alles werd met 
veel gejuich begroet, maar tot onze 
ontsteltenis vertelde de bewaker dat 
we slechts vier broden zouden krijgen. 
Dat betekende één brood voor elke 
10 man, en omdat elk brood ongeveer 
40 centimeter lang was, maakte dat 
het rantsoen tot een stuk brood van 
ongeveer 4 centimeter dik. Zonder 

mes was het volgende probleem hoe 
de broden in stukken te verdelen. 
Dit werd opgelost door één van de 
bewakers die de broden op de vloer 
van de bestelwagen met zijn bajonet 
in stukken sneed. Om het brood aan te 
vullen, werden er kleine stukjes van 
een soort kaas in een doos neergezet in 
elke wagon en tenslotte werd een grote 
ketel langs de trein getild en iedere 
wagon werd om de beurt toegestaan 
hun bekers vullen, voordat de trein 
weer verder reed. 
We brachten in totaal vier dagen in de 
trein door. Soms werden we op een 
zijspoor gezet om belangrijker vervoer 
dan het onze voorrang te verlenen. Op 
de vierde dag, nadat de trein een aantal 
keren was gerangeerd en opgehouden, 
kwam de trein tot stilstand en werden 
de deuren geopend. Deze keer waren er 
meer bewakers dan bij eerdere stops en 
daarnaast was er een aantal officieren 
aanwezig. Voor het eerst in meer dan 
drie weken hadden we een stations-
bord voor ons: ”Luckenwalde”, waar 
dat ook maar mocht zijn. Maar het 
was blijkbaar het einde van onze reis. 
In rijen van drie liepen we van het 
rangeerterrein af de stad uit. Het was 
misschien een uur of zo later dat we 
in het kamp aankwamen waar we 
gedurende het resterende deel van de 
oorlog zouden blijven.

# # #
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