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Toen we dichter bij het kamp 
kwamen konden we zien dat onze 
aankomst was gezien door de 
mensen die binnen zaten en een soort 
ontvangstcomité werd opgesteld voor 
onze aankomst. We werden door een 
poort gemarcheerd, die onmiddellijk 
achter ons gesloten werd. Pas na 
een tweede poort waren we in het 
kamp. Tot stilstand gebracht voor 
wat duidelijk het administratieblok 
was, werden we toegesproken door 
de kampcommandant. Deze hield een 
korte toespraak waarin hij ons vertelde 
dat wat ons betreft de oorlog voorbij 
was en op voorwaarde dat er geen 
opstandig gedrag was, dat we volgens 
de regels van het Verdrag van Genève 
zouden worden behandeld, 
Maar zouden we het in ons hoofd 
halen te ontsnappen dan zou er 
een vreselijke straf volgen. Hierna 
gingen we de barak binnen, waar we 
opnieuw werden gefotografeerd voor 
archiefdoeleinden en de gegevens 
werden gecontroleerd. Aan het einde 
van deze fotosessie, was onze volgende 
stop het magazijn. Ieder van ons kreeg 
twee dekens en een Rode Kruis pakket. 
Nadat we opnieuw waren opgesteld, 
werden we nu naar de kazerneblokken 
gebracht. Deze bestonden uit houten 

barakken met een centrale deur en een 
gang over de gehele lengte van het 
gebouw, met scheidingswanden tussen 
slaapruimtes voor 24 man per eenheid

Terwijl de namen werden opgeroepen, 
werd aan elke persoon een kamer 
toegewezen. Het was tijdens deze 
verdeling dat Paddy en ik uit elkaar 
werden gehaald en ingekwartierd op 
enige afstand van elkaar, hoewel we de 
elkaar de volgende dag alweer spraken. 
De eerste indruk van onze nieuwe 
onderkomens maakte ons niet vrolijk. 
De stapelbedden hadden houten 
dwarslatten waarop een stromatras en 
een cylindrisch strokussen, beiden van 
zeer twijfelachtige kwaliteit.
Niet bepaald het Waldorf-Hotel maar 
in ieder geval putte ik er voldoening uit 
te weten dat het niet meer nodig zou 
zijn om met een oog open te slapen, in 
de verwachting in het midden van de 
nacht te worden gewekt voor de een of 
andere controle.
Na aanspraak te hebben gemaakt op 
het bovenbed, ging ik naar buiten om 
te zoeken naar mijn metgezel van 
zoveel voorbije maanden. Hij had net 
als ik een bovenste bed gevonden en 
was klaar om zijn Rode Kruis pakket 
te openen, nieuwsgierig om te zien wat 
er in zat. Wat betreft de inhoud, kan 
ik niet alle details uit mijn geheugen 
meer opdiepen, maar ik herinner me 
de sigaretten, de thee, koekjes hard 
als rotsen en ik denk dat er ook een 
beetje jam was en niet te vergeten een 
pyjama. Niet veel in kwantiteit, maar in 
ieder geval zou het een beetje variatie 
toevoegen aan ons hoofdvoedsel.

Vooralsnog hadden we geen idee van 
het leven in een krijgsgevangenkamp, 
maar we waren er al snel achter dat 
er geen centrale keuken was. Diverse 
kleine groepen bundelden hun krachten 
door om de beurt een maaltijd te maken 
door koks uit de eigen geledingen

Rode Kruis 
pakketten waren 

erg belangrijk voor 
krijgsgevangen 

militairen. Ze 
bevatten voedsel, 

thee, koffie en 
sigaretten.

Bron: www.
chubswar.blogspot.nl 
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De krijgsgevangen-
kaart van Bill 
Cottam in Stalag 
Luft 7, in Bankau.
Bron: teunispats.nl

Dit maakte effectief een einde aan 
de relatie tussen mij en Paddy omdat 
het, behalve voor overleg in het 
kamp, voor geen van ons twee handig 
was om zich voor de maaltijden bij 
de andere groep aan te sluiten. Dus 
zijn we helaas geleidelijk uit elkaar 
gegroeid. Op die eerste middag hebben 
we samen een wandeling door het 
kamp gemaakt om te zien waar we 
terechtgekomen waren. Behalve de 
hoge prikkeldraad-omheining en de 
wachttorens, was er een enkele streng 
prikkeldraad ongeveer een meter boven 
de grond en op 4 tot 5 meter afstand 
binnenlangs de hoge prikkeldraad-
omheining. Dit was de grens van onze 
vrijheid. Niemand mocht voorbij 
die draad zonder toestemming van 
de bewakers of anders! Een ander 
ding dat onze aandacht trok, was een 
handpomp, in het midden van het 
kamp die vermoedelijk water trok uit 
een geboorde put. Deze pomp bleek 
de enig beschikbare bron van water 
voor ons te zijn: we dronken het, 
wasten ons eronder, we wasten er onze 
kleding enigzins mee. Het was in feite 
de belangrijkste plek in het kamp. Een 
andere plek die we ontdekten bij onze 
rondwandeling was de latrine. Extreem 
primitief, was de enige passende 
beschrijving. Twee grote boomstronken 
waren in de grond gegraven en 
over deze twee stronken lag een 
gladgemaakte dunnere boomstam, 
en daarachter was een kuil van zo’n 
meter breed en ongeveer 3 meter diep. 
Ondanks een gulle bestrooiing met 
kalk, was de stank verschrikkelijk. 
Later raakten we nogal gewend aan 
het beeld van een rij van gevangenen 
gezeten op de boomstam met de wind 
die vrij rond hun achterkanten kon 
waaien, onspannen pratend terwijl zij 
hun behoefte deden. De privacy van 
een hokje met een deur die op slot kon, 
was iets uit een ver verleden.

Nadat we de ronde over het terrein 
hadden voltooid, gingen Paddy en 
ik terug naar onze respectievelijke 
barakken. 
Helaas zag ik met het verstrijken gaan 
van de dagen Paddy steeds minder. 
Slechts af en toe ontmoetten we elkaar 
om een paar woorden te wisselen. 
Vanaf deze tijd waren we beiden druk 
met de omgang met de nieuwe mensen 
in onze eigen barak.
Het was eind augustus toen ik 
aankwam bij Stalag Luft 7. Het weer 
was perfect, blauwe lucht elke dag en 
een warm zonnetje. De mensen die 
voor mij aangekomen waren, hadden 
zich al enigszins georganiseerd. 
Er was een zogeheten “Sport 
Instructeur” aangesteld, zogenaamd 
om evenementen te organiseren om 
gevangenen bezig te houden met het 
doen van gymnastiek of het uitvoeren 
van sporten. Vanzelfsprekend dat hij 
ook bij onze slaapzaal kwam vragen 
over welke sporten we ervaring 
mee hadden, indien van toepassing. 
Zo kwam het dat ik al snel mezelf 
terugvond in het voetbalteam, partijtjes 
spelend tegen andere barakken. We 
hadden een voetbal en doelpalen, vier 
stokken in de grond voor de paaltjes, 
maar verder waren een bal en schoenen 
alles wat we hadden op dat moment. 
De moeilijkheden ontstonden bij de 
eerste wedstrijden al met het kunnen 
herkennen van de leden van het eigen 
team omdat beide teams gekleed waren 
in soortgelijke kleding; luchtmacht-
blauw met bretellen over onze 
overhemden. 
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Een andere hobby die heel populair 
werd, was honkbal. En de Engels 
versie, meer als “Rounders” gespeeld 
met een honkbalknuppel.

Het was in het begin van mijn verblijf 
in Bankau dat het hele kamp geschokt 
werd door een tragische gebeurtenis. 
Ongeveer halverwege de ochtend was 
het luchtalarm begonnen te jammeren. 
Het kampbewakers dreven ons 
onmiddellijk bij elkaar en sloten ons 
op achter de deuren van onze barak, 
vermoedelijk om ervoor te zorgen dat 
niemand ontsnapte als er eventueel 
verwarring ontstond. Hoewel we 
aandachtig luisterden, waren er geen 
vliegtuigen te horen. Misschien een 
uur of zo verstreek en de “gevangenen” 
begonnen enigszins lastig te worden. 
Geen vliegtuig te zien en het tijdstip 
voor het middagmaal was zo goed als 
voorbij. Toen klonk duidelijk het alles 
veilig signaal uit de sirene. We zijn 
er nooit volledig achter gekomen wat 
er precies daarna gebeurde. Er werd 
iemand gezien die schreeuwend uit 
een van de barakken kwam rennen. 
Plotseling was er het scheurende geluid 
van een geweerschot. De man zakte in 
elkaar, ingevolge een schot in de rug. 
Er waren veel vragen. Waarom kwam 

hij plotseling naar buiten gerend en 
waarvoor? Zat die barak-deur niet op 
slot? Wilde hij slechts naar de latrine? 
Was hij degene die de rantsoenen voor 
zijn hut moest verzamelen?
De reden bleef een raadsel, maar 
de relatie tussen gevangenen en 
bewakers bleef hierna voor vele 
dagen gespannen. Het leek erop dat 
in dit geval het lot een wrede rol had 
gespeeld. Ongetwijfeld had deze man 
luchtdoel geschut ofwel aanvallen van 
vijandelijke vliegtuigen overleefd, en 
als je dan in de betrekkelijke veiligheid 
van een kamp door een raadselachtig 
schot toch sneuvelt, dan is dat hard.
Het bestaan was op dit moment nog 
niet al te slecht. Door het weer konden 
we de hele dag buiten zijn en er was 
voldoende eten, terwijl dat nog werd 
versterkt met de inhoud van het Rode 
Kruis pakketten. De waterpomp 
was een godsgeschenk na een 
voetbalwedstrijd. De teams stonden in 
de rij voor een beurt onder het ijskoude 
water terwijl een teamgenoot aan de 
pomp zwengelde. De eerste schok van 
koud water benam je de adem, maar 
daarna tintelde je helemaal en voelde je 
je fris en klaar om opnieuw te spelen.
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